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De Doarpsskille 

 
Juny                   205            Nûmer 2/2023 

43e jiergong 

Yn dizze skille: 

 
Ofrûne wykein wie it in jier lyn dat ús 
doarpsfeest wie. 
As ik al dy optochten sjoch dan krij ik wer 
kribels, want wat is it dochs moai al dy 
feesten en de fersierde weinen. 
Ik hoopje dat we oer 2 jier wer sa 'n moai 
feest belibje meie... je hearre dochs dat al 
in tal doarpen ôfheakje troch de strange 
regels. 
Fansels moatte der regels wêze, en in pear 

strange is ek needsaaklik, mar wat soe it 

moai wêze as de lytskes fan no, letter ek sa 
feestfiere meie op in fersierde wein. 

Fan de redaksje 

mailto:mbhesp@gmail.com
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
file:///D:/dslag/Doarpsskille/Doarpsskille%20juny%202019/gmvanwieren@hetnet.nl
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De skille nûmer 205 is wer klear, der steane in soad moaie ferhalen yn. 
Yn it simmersintsje de skille lêze, wat hat men mear nedich!? Miskien in 
borrel... mei in borrelplankje….  
Genietsje fan de simmer! 

 
Oant yn septimber. 
©JW 
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Dû mny's tinzen 

 
 

 
 

Moment 

Zij stond al op de vliegtuigtrap 

en dacht: ‘nu ligt mijn lot 

tien uur en twaalf minuten 

in de handen van God’ 

en héél hoog in de wolken 

realiseerde zij zich pas 

dat dat al bijna meer dan 

vijfenzestig jaar zo wàs. 

(Toon Hermans) 
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Woningbouw Lou Sanen fase 3 
In de eerste week van mei hebben we als dorpsbelangbestuur een eerste 
gesprek gehad met de gemeente over Lou Sanen fase 3. Dit is de laatste 
fase die de Lou Sanen aan moet sluiten aan het dorp. 
In vorige overleggen met de gemeente is aangegeven dat wij pas in 2024-
2025 aan de beurt zouden zijn voor de projectontwikkeling.  Tot onze 
verrassing start de planvorming dit jaar al. Er is door de gemeente per 1 
april een nieuwe projectleider aangesteld, die samen met een 
landschapsarchitect, de ambtenaar van wonen en onze 
dorpencoördinator met ons in gesprek is gegaan en de gemeente heeft al 
een aantal plannen gemaakt en aan ons gepresenteerd. Er zullen 
ongeveer 20-24 woningen gebouwd kunnen gaan worden. In deze 
plannen zijn kavels voor vrijstaande woningen maar is ook veel ruimte 
voor kleinere kavels voor 2/1 kap woningen. 
 
In de zomer van 2022 is er een enquête woonopgave in ons dorp 
gehouden. Vanuit het dorp hebben 85 inwoners de woonenquête 
ingevuld. Belangrijk gegeven: een groot aantal van deze groep wonen in 
een vrijstaande woning. De woonwensen en aangegeven prijscategorie 
lopen uiteen. De kosten van een nieuwe vrijstaande woning ligt op dit 
moment boven die van de aangegeven gewenste prijsklasse. Verder 
geven 64 mensen aan dat ze in het dorp willen blijven wonen als ze ouder 
worden, maar dan wel in een kleinere woning (levensloopbestendig), met 
een kleine tuin. Dit betekent dat er t.z.t. vrijstaande woningen vrij kunnen 
komen en zorgen voor doorstroom. 
 
Informatieavond:  
De gemeente is verantwoordelijk voor het gehele proces. Een goede 
samenwerking met het dorp is echter belangrijk. Het Dorpsbelang zal een 
werkgroep oprichten om met de gemeente, de projectleider en de 
dorpencoördinator, samen te werken. 
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Via Dorpsbelang/werkgroep kan informatie over de woningbouw gedeeld 
worden met de inwoners.  
Er is afgesproken om te starten met een informatieavond in dorpshuis de 
Terp voor inwoners van Easternijtsjerk. Deze avond zal de gemeente 
plannen nog vóór de zomer. Mochten er naar aanleiding van dit bericht al 
mensen zijn die zich bij ons willen melden, dan kan dat door een mail te 
sturen naar dorpsbelang@oosternijkerk.com. Wij zullen dit uiteraard 
vertrouwelijk behandelen! 
 
Puntje uit de ledenvergadering - Wijkbeheer 
In de rondvraag op de ledenvergadering, 13 april jl., kregen we een 
opmerking over de slechte staat van een aantal stoepen in ons dorp.  
We hebben hierover contact gehad met de dorpencoördinator. Er is geen 
groot onderhoud aan de stoepen gepland, maar losliggende stoeptegels 
of kuilen e.d. worden door de gemeente hersteld op aanvraag. Meldingen 
kunnen online gedaan bij wijkbeheer.  

www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken 
Je krijgt dan binnen 5 dagen bericht dat je melding ontvangen is. 
Dringende zaken worden meteen opgepakt en minder dringende 
werkzaamheden worden ingepland.  
 
Goed om te weten 

De volgende problemen kunt u melden: 

• Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel 
• Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting 
• Zwerfvuil 
• Een kapot verkeersbord of -paaltje 
• Een verstopt riool 
• Als u last hebt van ongedierte. De gemeente bestrijdt alleen 

ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis 
• Eikenprocessierups, de maatregelen kunnen bestaan uit het 

plaatsen van waarschuwingslint tot het weghalen van nesten. 
Vindt u de rupsen op uw eigen erf, dan zijn de kosten voor de te 
nemen maatregelen voor uzelf. Een melding wordt echter wel op 
prijs gesteld. 

Dorpsbelang Oosternijkerk 
Dieta Holwerda 

  

mailto:dorpsbelang@oosternijkerk.com
http://www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken
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Heldenparcoûrs 

Onder prachtige weersomstandigheden werd zaterdagmiddag 24 juni jl. 
het heldenparcours gehouden. 19 deelnemende teams werden langs 16 
hindernissen gestuurd, per team moest men twee eieren en twee plakken 
kroepoek meenemen en aan het einde heel inleveren. Dat was de 
bedoeling, maar p verschillende plekken werd een nat pak gehaald. Het 
team Bollingwier was uiteindelijk de winnaar. Het feest werd ’s avonds 
voortgezet in de feesttent met muziek van Daniël Metz en DJ Anne Wieb.   

@JochemWiersma 
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Avondvierdaagse Easternijtsjerk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 23 tot en met 26 mei jl. was er weer de avondvierdaagse.  
De meeste lopers kozen voor de 5 kilometer maar er waren er ook een 
aantal wandelaars die de 10 kilometer gelopen hebben! Sommige lopers 
deden voor de eerste keer mee maar er was ook een wandelaar die al 
voor de 21e keer mee liep, 
super!  
Het was dit jaar een koude 
start maar gelukkig was het 
wel droog.  
De lopers hebben de mooie 
routes rondom 
Easternijtsjerk gelopen en 
kregen onderweg een 
lekkere versnapering.  
Op vrijdag werden alle 
lopers op de Mûnewei 
binnengehaald door 
Drumband U.D.I, fantastisch!  
En natuurlijk lag er voor iedereen een welverdiende medaille klaar. 
Dorpsbelang  
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Paaseieren versieren 2023 

Alle kinderen van De Wrâldwizer mochten ook dit jaar rond Pasen een ei 
versieren op school. Het klinkt misschien cliché maar het was voor de jury 
niet makkelijk om de winnende eieren te kiezen want wát een creativiteit 
is er op De Wrâldwizer! Na lang beraad is de uiteindelijke uitslag…… 
 
Groep 1: Silvan  
Groep 2: Lieke  
Groep  3: Mike Roan  
Groep 4: Marinthe  
Groep 5: Mirthe  
Groep 6: Grietsje  
Groep 7: Janna  
Groep 8: Pieter  
De prijzen zijn inmiddels 
opgehaald bij Piet de 
Boer.  
Saakje en jury, bedankt!  
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KONING VOOR DE FIGURANTEN 

Eén van de hoofdtaken van een dominee is het leiden van de 
kerkdienst op zondag. Hoewel er veel meer gebeurt tijdens een 
kerkdienst ligt het accent voor velen toch op de preek. Vaak wordt de 
beoordeling van de dienst ook langs de meetlat van de preek gelegd. 
Een goede preek is vaak een goede dienst. 

Vanaf de uitbraak en de bestrijding van het corona-virus (voorjaar 
2020) ben ik mijn teksten voor de preek gaan uitschrijven. Daarvóór 
heb ik vele jaren ‘los van het papier’ gesproken. Een aantal van die 
preken heb ik gebundeld in een boekje met de titel Koning voor de 
Figuranten. De teksten daarin noem ik trouwens geen preken, maar 
overwegingen. Preek klinkt in mijn oren nogal leerstellig en heeft in 
onze taal ook een negatieve klank. Overweging daarentegen klinkt 
positiever en nodigt uit het gehoorde te wegen met eigen gedachten 
en meningen. 

Het boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft twaalf 
overwegingen die ik de afgelopen jaren in Oosternijkerk heb 
gehouden. Het tweede deel heeft twaalf schrijfsels die ik in het 
kerkblad Geandewei geschreven heb. 

Waarom dit boekje? Omdat ik altijd al eens een boekje wilde uitgeven 
en omdat ik denk dat de inhoud ook langer houdbaar en te overwegen 
is dan alleen die keren op zondag.  

ds. Geert van Wieren 

Vanaf midden/eind juli verkrijgbaar 
KONING VOOR DE FIGURANTEN 
12 overwegingen en meer 
door ds. Geert van Wieren 
bestellen kan bij de boekhandel of rechtstreeks bij www.pinne.nl 
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Vogelparadijs 

Door Maria Hesp 
 
Na heel wat tuinen te hebben ‘omgespit, beplant en bewerkt, ontdekte ik wat 
ik het allerleukste aan tuinen vond: de vogels! Ik wist dus al snel wat ik wilde 
met dat barre lapje land achter mijn nieuwbouwhuis: een vogeltuin. 
 
Het was even ‘aanpoten’ maar het is gelukt. Een stukje gras voor de merels 
(niet te kort gemaaid), een paar meidoorns voor het kleine grut om te landen, 
flink wat dichte struiken om te schuilen en lekker veel kruiden en (wilde) 
planten voor zaadjes en insecten. En natuurlijk elke ochtend een lekker 
ontbijtje van grove havermoutvlokken, gedroogde meelwormen en kant en 
klaar strooivoer. Opgediend met een badje vers water. Voilà mijn 
vogelparadijs: niet mijn mooiste tuin maar wel de leukste (en de 
makkelijkste!). 
 
Elke ochtend staat ‘Kareltje’ de mannetjes-merel, als eerste, ongeduldig te 
wachten op zijn voer. Het is een 
klein kereltje met een wat 
verfomfaaid verenpak maar 
kennelijk toch de baas van het 
domein. Van alle merels die 
deze winter mijn tuin bezochten 
is hij degene die zich hier heeft 
weten te settelen.  
 
Hij is inmiddels zo tam dat hij 
gewoon blijft zitten als ik de tuin 
inkom of ongeduldig voor het 
raam komt hippen als ik wat laat 
ben met zijn ‘bestelling’.  
 
Ook de mussen-kolonie, woonachtig in de heg bij de buren, komt elke dag 
even ‘buurten’. Het is een dolkomisch maar luidruchtig en brutaal volkje. 
‘Samen zijn we sterk’ is hun motto en ze dringen dus voor bij de voederbak 
en jagen de andere vogels bij het water weg om dan gezellig met zijn allen te 
gaan zitten badderen. Ze brengen tegenwoordig ook hun jonkies mee. 
Volgens mij zijn die een tikje obese geworden door al het ‘fastfood’ want ze 
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blijven onverstoorbaar naast de voerbak zitten. Lui wachtend tot mams of 
paps het eten in hun bekje laat vallen. 
 
Ik heb de afgelopen winter en het voorjaar heel wat verschillende vogels in 
mijn tuin langs zien komen. Kwikstaartjes, vinken, puttertjes, spreeuwen, 
mezen, roodborstjes, heggenmussen, eksters, gaaien, meeuwen en zelfs een 
paar spechten! En natuurlijk heel veel mussen en merels. 
 
Maar groot was mijn schrik toen ik op een ochtend de gordijnen opendeed en 
een grote roofvogel op de steunpaal van de meidoorn zag zitten. Het bleek 
een mannetjessperwer die kennelijk ook had ontdekt dat het in mijn tuin goed 
toeven was. Ik had weinig zin om getuige te zijn van een bloedbad dus ik gaf 
een tikje op het raam. Hij keek mij met zijn priemende blik onverstoorbaar 
aan. Hij had wel zin in gebakken mus! Mijn hondje Livia deed dus ook een 
duit in het zakje en sprong blaffend tegen het raam. Met tegenzin vloog hij op, 
schreeuwend: ‘mijn tijd komt nog wel’!  
 
Wat een dilemma! Op internet 
ontdekte ik dat een nest 
sperwers wel tot 12 vogeltjes 
per dag ‘weg kunnen werken’. 
Moest ik wel blijven voeren? Ik 
besloot dat ik nu niet kon 
stoppen: mijn vogels (en hun 
jonkies) rekenden op mij!  Na 
dit ‘bliksembezoek’ waren de 
vogels wel veel alerter. Als er 
nu eksters aanvlogen dook al 
het kleine grut razendsnel de 
struiken in. Maar eenmaal van de schrik bekomen (“het is maar een ekster”!) 
begonnen met name de mussen luidruchtig naar de ‘indringer’ te schelden. 
Ondanks deze verhoogde waakzaamheid ontdekte ik de volgende ochtend 
toch allemaal veertjes op de voederplaats: de sperwer had woord gehouden!  
Aiii, en mijn dappere Kareltje was nergens te bekennen. Het zou toch niet??  
 

En hij had nog wel jonkies!  
Gelukkig: na een nagelbijtend spannend half uurtje verscheen hij toch weer 
op het appel! Hij was dan wel niet de knapste maar slim was hij wel! 
 
Een vogeltuin; ik kan het iedereen aanraden……. 
Spannender dan een Netflix serie. 
Tjilp! 
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Plûktû n Easternijtsjerk 

De meesten van jullie zullen het al wel hebben gezien. Langs het fietspad 

richting Paesens is er een pluktuin in de maak. Op het land van 

Akkerbouwer Yme Meirink, werken wij aan een nieuwe pluktuin. In eerste 

instantie om bloemen te kweken en deze te verkopen in de winkel. Maar 

zodra er genoeg bloemen staan is het de bedoeling plukmiddagen te 

organiseren zodat iedereen tegen een vergoeding kan komen plukken. 

 

Het idee is ontstaan op de streekmarkt in Dokkum vorig jaar. Hier hadden 

wij een stand met onze bloemenwinkel.  

We kwamen in contact met Hans Kroodsma (voorzitter van Twirre). En hij 

vroeg of wij ook iets konden met de bloemen die uit de ingezaaide 

akkerranden kwamen. Het antwoord was nee, eigenlijk niet. Meestal staan 

de bloemsoorten die hiervoor gebruikt worden niet zolang op de vaas. 

Maar het idee sprak ons wel aan, als we dan zelf konden bepalen wat voor 

bloemen er gezaaid werden. Hans nam contact op met Yme en hij was 

bereid hieraan mee te werken. We mochten subsidie aanvragen uit de 

versnellingsagenda en die hebben we ook gekregen. 

  

In februari zijn we begonnen met voor zaaien. In bakjes lieten we kleine 

plantjes groeien, welke inmiddels al grotendeels in de pluktuin staan. Ook 

zijn we in contact gekomen met Jentsje Weidenaar. Hij had uit een proef 

met Dahlia stekjes nog een voorraad Dahliaknollen liggen. Deze zijn aan 

de pluktuin geschonken. Dat betekent dat er zo’n 60 aardappelkistjes vol 

Dahlia’s zijn geplant in de pluktuin.  

Verder staan er Pioenen, Zonnebloemen, Lupine, Delphinium, Daucus, 

Gipskruid, Campanula, Dianthus, Strobloemen, Askruid, Lathyrus, 

Gladiolen, Verschillende mix zaden. En komen er binnenkort nog 

pompoenen.  
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Het weg houden van het onkruid, beregenen, en versteviging bieden aan 

de jonge planten is waar we ons op dit moment het meeste mee bezig 

houden. Gelukkig hebben we hulp van Akkelien, zij helpt ons met de 

pluktuin. 
 

Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de pluktuin. Deze staat echt 

op het midden van het land. Eromheen is ook een bloemrijk 

zadenmengsel ingezaaid door Yme, dus loop daar niet doorheen. Langs 

de sloot is een pad, en het is dus niet de bedoeling zelf te plukken!  

 

Zodra er wat kleur op het land komt willen we de pluktuin feestelijk openen.  

Op onze instagrampagina Pluktún Easternijtsjerk lees je hoe de pluktuin 

vordert.  

Hinke Elzinga 
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Bûrgerhûlpverlening: Reanimatie en AED  

Op woensdag 22 maart werden we weer getraind om levensreddend te 
kunnen handelen. Dik Zijlstra van BHV Friesland verzorgt deze training 
nu al jaren (sinds 2011).  
Elke training zoekt hij weer een nieuwe vorm om onze kennis bij te 
spijkeren. En elke training blijkt weer dat we dat ook nodig hebben.   
Even het geheugen opfrissen. 
 

Een mooie ontwikkeling is wel dat na het bellen van 112, de mensen van 
de alarmcentrale je stap voor stap bijstaan in de handelingen bij 
reanimatie en de bediening van de AED. 
 

Onze AED hangt bij It Koetshûs en kan daar gehaald worden bij een 
oproep. 
 

HartslagNu registreert bekwame hulpverleners en AED’s.  
Zij melden dat er in april 2023 in Oosternijkerk 22 burgerhulpverleners 
zijn geregistreerd bij HartslagNu.  
 

De groep hulpverleners is nooit groot genoeg, nieuwe vrijwilligers zijn 
zeer welkom!! 
Het blijft van levensbelang dat er genoeg bekwame hulpverleners zijn in 
Oosternijkerk. 
Met niets doen red je geen leven.  
 

We hebben de nieuwe trainingsdatum vastgesteld op: 

woensdag 20 maart 2024 

om 19.00 uur in de Terp. 
Noteer deze datum alvast! 
Wil jij de volgende keer ook meedoen aan de training Reanimatie 
met een AED… 

dan kan je dat doorgeven aan:                     
Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl  tel. 242066 

Annie Bremer anniebremer@gmail.com tel.  241937  
Kosten zijn € 25,00 

   

mailto:corenanneke@knid.nl
mailto:anniebremer@gmail.com
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Dit artikel over dorpsgenoot 
Thomas Eyck is geplaatst in 
de Leeuwarder Courant van 
zaterdag 3 juni 2023  
Tekst: Arjen Ribbens  
Foto’s: Kees van der Veen  

 
Designuitgever 
Thomas Eyck is ziek. 
Hij vertelt over zijn 
drijfveren, zijn bedrijf 
en zijn uitvaart  
 

„Doen wat me raakt, dát is de 
basis van hoe ik leef.”  
Een fraai gestileerde urn met 
deksel, op verzoek ontworpen door vormgever Aldo Bakker. Daarmee zal 
de in Noordoost-Friesland woonachtige uitgever Thomas Eyck (58) na 
ruim zestien jaar zijn designlabel t.e. afsluiten. De urn, zijn 238ste product, 
verschijnt in een editie van tien genummerde exemplaren.  
Nummer 1 is voor hemzelf, zegt Eyck met een glimlach. „Ik heb Aldo ook 
om een kist gevraagd. Mooi maar niet te mooi, zei ik. Over de kist komt 
namelijk nog een prachtige vilten deken van Studio Dust.”  
Hij houdt van bijzonder vormgegeven dingen om zich heen, zegt Eyck. 
„Ook op het laatst. Dat pretje gun ik mezelf.”  
Met zijn vrouw Reina, raadsheer in Leeuwarden, beleefde hij in oktober 
nog een duikvakantie op Madagaskar. Tot 35 meter diep dook hij, geen 
centje pijn. In december kreeg hij een lelijk hoestje. Zijn huisarts 
vertrouwde het niet. Na een longfoto kreeg Eyck op 20 januari de uitslag: 
uitgezaaide longkanker stadium 4. Zonder behandelingen zou hij naar 
verwachting nog 3 tot 6 maanden leven.  
Na twee chemobehandelingen voelde hij zich stukken beter en maakte 
alweer reisplannen: misschien kon hij in september nóg een keer naar 
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Afrika. Maar de maand april verbleef hij in het ziekenhuis met 
longontstekingen, een bijwerking van de eerste immunotherapie. Hij 
stopte met de kuren en slikt nu alleen nog ontstekingsremmers.  
Eyck: „Dat klinkt misschien dramatisch, maar het geeft mij rust. De situatie 
is overzichtelijk: ik leef in reservetijd. Binnenkort gaan we met z’n tweeën 
een paar weken naar Frankrijk. Elke dag een stukje rijden, in mooie hotels 
slapen en lekker eten. Dat is nu mijn hoofddoel. Daarna zien we wel weer 
verder.”  
Eyck is de belangrijkste uitgever van hedendaagse 
vormgevingsproducten van Nederland. Meer dan twintig designers 
ontwierpen op zijn verzoek producten die met ambachtelijke technieken 
als tingieten, vlaskaarden en rietvlechten tot stand kwamen. Van begin af 
aan waren de resultaten zo bijzonder dat het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen in 2017 een tentoonstelling maakte over de eerste tien jaar van 
Eycks bedrijf.  
Hij is een laatbloeier, de weg naar zijn bedrijf zat vol hobbels en kuilen. 
Dat vertelt Eyck aan tafel in zijn achttiende-eeuwse Friese boerderij in 
Easternijtsjerk. Soms wijst hij om zich heen, naar de vele ontwerpen van 
zijn uitgeverij, zoals het veelkleurig streepjesbehang van grafisch 
ontwerper Irma Boom of de lampen van Christien Meindertsma.  
 

Maakt de ziekte u boos?  
„Ik heb precies veertig jaar gerookt. Op mijn 18e verjaardag kreeg ik van 
mijn ouders een stereotoren omdat ik nooit gerookt had. Een paar weken 
later ging ik met vrienden kamperen in Renesse. Vanwege de muggen 
stak ik daar mijn eerste sigaret op. Ik verwijt mezelf niks. En Reina doet 
dat gelukkig ook niet. Als ik naar oude foto’s kijk, sta ik bijna altijd te 
genieten met een sigaret.’’  
„Ik heb even moeten wennen aan de gedachte dat ik snel dood ga. Maar 
dat ik afscheid kan nemen van familie en vrienden en de regie heb over 
mijn uitvaart vind ik een godsgeschenk.”  
 

Had u van jongs af aan belangstelling voor vormgeving?  
„Mijn vader (ondernemer en kunstverzamelaar Jo Eyck, red.) had alleen 
lager onderwijs gevolgd. Voor hem een trauma: zijn kinderen moesten 
naar de universiteit. Toen ik een havo-advies kreeg, huilden mijn ouders. 
Na de middelbare school had ik geen idee hoe verder. Met veel moeite 
haalde ik daarna mijn atheneumdiploma. Een vriend die in Delft 
bouwkunde studeerde, nodigde me uit om daar een dag mee te lopen. 
Toen heb ik besloten daar te gaan studeren.”  
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En?  
„Ik was diepongelukkig in Delft. Ik had geen idee waar mijn passie lag en 
stortte me in het corporale leven. Om vijf uur ’s middags ging ik naar ‘de 
zaak’, naar de sociëteit. Slempen en brassen. Wat daar gebeurde was 
soms veel erger dan wat je nu leest over het Groningse studentencorps.’’  
„Mijn redding was dat ik in mijn tweede jaar Reina leerde kennen. Zij stopte 
na een half jaar met bouwkunde en ging in Utrecht rechten studeren. Een 
eyeopener voor mij. Ik ben direct naar mijn ouders gereisd om te vertellen 
dat ik in Utrecht kunstgeschiedenis ging studeren. Zij sputterden dat ik 
later nooit een baan zou vinden. Maar ik zette door. Een cruciaal moment. 
Op mijn 23ste besliste ik voor het eerst zelf wat er in mijn leven gebeurde.”  
 
Waarom beviel die studie wel?  
„Ik stak lekker in mijn vel en had goede docenten. Toen de Akademie voor 
Industriële Vormgeving Eindhoven, nu de Design Academy, studenten 
zocht voor een onderzoek belandde ik in een intrigerende wereld. Op dat 
onderzoek studeerde ik af. Opeens liep het allemaal soepel.”  
Met zijn bul op zak had Eyck opnieuw geen idee wat hij zou gaan doen. 
Hij werkte onder meer bij een kunsthandel annex lijstenmakerij, en bij de 
door zijn grootvader opgerichte verfgroothandel. Bij een bezoek aan de 
meubelbeurs van Kortrijk – „vormgeving bleef ik uit nieuwsgierigheid 
volgen” – zag hij een aluminium kast van de minimalistische Belgische 
vormgever 
Maarten 
Van 
Severen.  
„Zo 
prachtig en 
fragiel, het 
leek alsof 
zij zweefde. 
Ik besefte: 
vormgeving 
is mijn 
passie, 
daar moet 
ik iets mee doen.”  
Korte tijd later werd hij verkoper in een hippe meubelzaak in Amsterdam. 
Tot op een dag een oude bekende binnenstapte, Jan Tichelaar, de 
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toenmalig directeur van keramiekfabriek Tichelaar in Makkum. In Delft 
hadden ze in hetzelfde studentenhuis gewoond.  
De keramiekfabriek wilde meer met moderne vormgeving gaan doen, 
vertelde Tichelaar. Of Eyck iemand wist die daarbij kon helpen. Toen hij 
dat ’s avonds aan zijn vrouw vertelde, zette die hem andermaal op het 
goede spoor. „Ze zei: Hallo, Thomas, wat denk je van jezelf?”  
Zeven jaar lang hielp Eyck als marketingman om publiek te vinden voor 
de Tichelaar-producten van vooraanstaande vormgevers en architecten 
als Hella Jongerius en Ettore Sott-sass.  
 

Waarom begon u in 2007 met uw eigen designlabel?  
„Een vrijwel waardeloze grondstof als klei transformeren tot een 
waardevol product is fascinerend. Maar er zijn nog zoveel andere mooie 
materialen en ambachten. Ik stelde voor een sublabel op te zetten voor 
producten van tin, leer, glas en hout. Na enig nadenken zei Jan: we 
hebben onze handen vol aan keramiek. Zonder het ooit van plan te zijn 
geweest ben ik toen een eigen bedrijf begonnen.’’  
„Ik maakte een vliegende start. Job Smeets en Nynke Tynagel, toen nog 
samen Studio Job, vonden het een eer om mijn eerste collectie te 
ontwerpen. En tijdens de beurs in Milaan mocht ik hun producten gratis 
exposeren in de galerie van Rossana Orlandi. Een jaar na de start maakte 
ik al winst. En in mijn topjaar, in 2017, zette ik meer dan een miljoen om.”  
 

Wat stond u destijds voor ogen?  
„Ik wilde opdrachten verlenen voor exclusieve ambachtelijke producten. 
De ontwerper, het materiaal en de betrokken ambachtslieden moesten 
even waardevol zijn. Omdat het zulke intensieve projecten zijn en ik vaak 
met de makers moest overleggen, wilde ik per se met Nederlandse 
producenten werken.’’  
„Het kostte vaak moeite om de ambachtslieden te overtuigen. Die 
bedrijfjes werkten soms al honderd jaar op een bepaalde manier. Dan 
hield ik ze voor: als je de moderne tijd in wilt, zul je je moeten aanpassen 
en vernieuwen. Mijn opdracht zou voor een denkomslag zorgen, hoopte 
ik. Dat is helaas niet echt gelukt. Sommige van die ambachtelijke bedrijven 
waarmee ik werkte, zijn verdwenen.”  
 
Hoe verloopt het ontwerpproces?  
„Eerst bedenk ik een materiaal, zeg riet. Daar zoek ik een ontwerper bij. 
Omdat riet zo’n hard materiaal is wilde ik graag een feminien handschrift: 
Scholten & Baijings. De ontwerpers laat ik vrij; zij bepalen wat voor soort 
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producten het gaan worden. Bij problemen ga ik altijd voor de beste 
oplossing. Aan het eind reken ik wel uit wat een product moet kosten.’’  
,,Inmiddels weet ik dat ik mijn klanten kan uitleggen waarom sommige van 
mijn producten zo duur zijn. Toen Aldo Bakker met elektrolyse koperen 
tafelstukken wilde maken, leverde dat heel bewerkelijke producten op. 
Bijvoorbeeld een sojaolieschenker van 4000 euro waarvan ik slechts vier 
exemplaren heb verkocht.’’  
„Mijn zus is galeriehouder. Zij zegt over veel items uit mijn collectie: ‘Het 
blijven gebruiksproducten.’ Met zo’n opmerking kan ik niet veel. Ik maak 
producten met een culturele meerwaarde, die je kunt voelen. Dat 
sojaoliekannetje heeft voor mij iets 
van een sculptuur van Brancusi. Ze 
voelt als een zielsverwant, het 
product voorbij. Toch vind ik het 
leuk dat ze ook heel fijn kan 
druppelen.”  
 
Wilt u iets aantonen met uw 
ambachtelijk gemaakte producten?  
„Toen ik net begon was 
herwaardering van het handwerk 
zeker een insteek van me. Maar 
welbeschouwd ben ik een 
egoïstisch ondernemer. Ik doe wat 
ik wil doen. En ik heb de overtuiging 
dat als mijn producten goed 
gemaakt zijn mijn klanten daarbij 
hetzelfde voelen als ik.’’  
„Lang heb ik gestruggled om mijn 
weg te vinden. Dat me dat uiteindelijk lukte is een groot geluk. Doen wat 
me raakt, dát is de basis van hoe ik leef. Dat geldt voor hoe ik onze tuin 
onderhoud, hoe ik vakantie vier, voor mijn bedrijf, voor alles.”  
 

Wat heeft u met uw label tot stand gebracht?  
„Die tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum vervulde me met trots. Maar 
ik lijd niet aan wat ik de obsessie van Jo Eyck noem. Mijn vader was een 
groot kunstverzamelaar en wilde iets nalaten, een museum in Limburg. Ik 
heb altijd mijn eigen plezier achterna gejaagd. Dat uiteindelijk 80 procent 
van mijn collectie in musea over de hele wereld is opgenomen, beschouw 
ik als fijne bijvangst.”  
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Zijn er dingen die u nog graag wilt doen?  
„Nee. Ik heb een prachtig leven. Alleen een beetje kort. Graag had ik nog 
tien, twintig of dertig jaar langer geleefd. Maar als ik de ellende in de 
wachtkamer van het ziekenhuis zie, de jonge mensen daar die nog nooit 
verliefd zijn geweest, dan heb ik niks te klagen. Ik heb vrede met mijn 
situatie. Rust, dat is wat ik voel. Ik ben vooral bezig met simpele dingen. 
De heggen laten knippen, zorgen dat het houtwerk in het najaar 
geschilderd wordt.’’  
  

 
  

Paspoort  
 

Thomas Eyck is in 1964 in Heerlen geboren.  
 
Zijn ouders, de kunstverzamelaars Jo en Marlies Eyck, zijn de 
initiators van Buitenplaats Kasteel Wijlre en het bijbehorende 
Hedge House, waar cultuur, natuur en historie samenkomen.  
 
Zijn zus Zsa-Zsa leidt de Andriesse Eyck Galerie in Amsterdam.  
 
1985-1987 Studie bouwkunde aan de TU Delft  
1987-1991 Studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht  
1997 Verkoper bij meubelzaak Binnenhuis in Amsterdam  
2000 Ontwikkelaar bij Koninklijke Tichelaar in Makkum  
2007 Begint eigen designlabel onder de naam t.e.  
2017 Tentoonstelling 10 years of Thomas Eyck in het 
Zuiderzeemuseum  
 
Gaf inmiddels 237 producten uit. Zie: thomaseyck.com 
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Biljartclûb “De Terp” seizoen 2022-2023 

Hierbij een verslag van het afgelopen seizoen, voor het eerst sinds 2020 
is er weer een volledige competitie Libre gespeeld en tussendoor een 
halve competitie Bandstoten. We spelen de competitie in 25 beurten en 
het Bandstoten in 20 beurten, het overzicht geeft aan, een kolom Doel, 
betekent wat een speler moet gaan maken aan caramboles. 
Kolom Nieuw Doel, betekent wat een speler de komende periode moet 
maken. Het eerste overzicht is de stand vanaf najaar en het tweede 
overzicht is de tweede helft van de competitie 

De spanning was er tot de laatste wedstrijd waardoor de koploper het 
moest ontgelden en de stand er als volgt uit ziet 
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Twee spelers in de libre klasse zijn met dezelfde punten geëindigd 
Door de hoogste gemiddelden is de stand als volgt: 
 

1. Lolke Bergema 
2. Klaas Brouwer 
3. Piet van der Ploeg 

 
Kortste partij is voor Theunis Torensma in 10 beurten 
Hoogste serie is voor Thomas Schroor met 32 caramboles. 
 
Tevens is er een halve competitie Bandstoten gespeeld met de volgende 
stand: 

1. Thomas Schroor 
2. Foppe Heeringa 
3. Klaas Groen 
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Zoals ieder seizoen wordt er een open kampioenschap van Oosternijkerk, 
10 over Rood georganiseerd, ditmaal zaterdag 4 maart jl. 
Er hadden zich een aantal deelnemers aangemeld, waaronder spelers uit 
andere dorpen. 
 
Er werd gespeeld in 
verschillende poules van 4 
spelers, waardoor iedere 
speler minimaal 3 wedstrijden 
kon spelen, na een middag 
van gezelligheid en vol 
spanning zijn de winnaars: 
 
FOTO’S 
 
Winnaarsronde: 

1. Thomas Schroor 
2. Durk Bergema Sr. 

 
Verliezersronde: 

1. Durk Bergema Jr. 
2. Durk Bergema Sr. 

 
 
 
Donderdag 8 December hebben we een thuiswedstrijd gespeeld tegen 
Nes, deze werd helaas met grote cijfers verloren n.l.  2 – 12 
De returnwedstrijd in Nes was 8 februari jl. en hebben we ons kunnen 
revancheren n.l.  6 – 8 hierdoor bleef de wisselbeker in Nes. 
 
Slotavond 
Donderdag 20 april werd er een slotavond georganiseerd, eerst een 
gezellig borreluurtje, daarna stond er een heerlijk buffet voor ons klaar, 
met veel dank aan Andre en Marjan. 
Hierna is de bak op biljart geplaatst en zijn er leuke partijen gespeeld, we 
hadden veel plezier met z’n allen, tot in de kleine uurtjes. 
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De winnaars van deze avond waren: 
1. Theunis Torensma 
2. Foppe Heeringa 
3. Piet van der Ploeg 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste donderdag in oktober beginnen we weer met de competitie, 

nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
Thomas Schroor  
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Van de OCOO 

Nadat de ondernemers van de dorpen Mitselwier, 
Nijewier en Wetsens zich inmiddels bij de 
ondernemersclub konden voegen, is het bestuur van 
de OCOO momenteel bezig om ook ondernemers uit 
Nes te benaderen en hun aan te bieden lid te worden. Het leden aantal 
staat momenteel op 57 en zal de komende tijd vast en zeker groeien. 

Woensdag 19 April kreeg het bestuur van de OCOO Wethouder 
Braaksma en Bedrijvencontactfunctionaris Ingrid Vellinga op bezoek. Dit 
kennismakingsbezoek vond plaats in “Café Veldzicht” te Mitselwier. Onder 
het genot van een hapje en een drankje werden onderwerpen besproken 
waar de gemeente maar ook waar de OCOO zich mee bezig houdt. Het 
was een goed gesprek, het bestuur van de OCOO vindt het belangrijk 
goed contact te houden met de gemeente. 

Op 5, 6 en 8 Juni was er weer de Technisch onderwijs week op 
basisschool CBS “de Wrâldwizer” te Easternijtsjerk en dit jaar voor het 
eerst op CBS “de Rank te Mitselwier. Samen met de OCOO en STERK 
techniek is er, net als vorig jaar, weer een mooi programma opgezet waar 
de kinderen van groep 6, 7, en 8 aan mee kunnen doen. Dit om kinderen 
op de basisschool al geïnteresseerd te laten raken voor de technische 
vakken. Bedrijven die hieraan meewerkten deze week zijn Bouwbedrijf 
Holwerda, Schildersbedrijf Nutma, garagebedrijf Hovenga, Interieur 
Atelier Cesare, Installatiebedrijf Faber, stukadoors- en afbouwbedrijf De 
Alde Stjelp. De kinderen hadden naast een aantal lessen op de scholen 
ook les bij deze bedrijven waar ze ook zelf aan de slag mochten. 

Inmiddels zijn we ongeveer een jaar verder dat de Dockumer Cadeaubon 
ook in onze omgeving gekocht en besteed kan worden. De verkoop en 
ook de besteding begint langzaam op gang te komen. De bon is 
verkrijgbaar bij Anno 1832 in Easternijtsjerk en bij Café Veldzicht in 
Mitselwier, in 5, 10 en 20 euro. Een leuk cadeau om te geven bij een 
jubileum, afscheid bestuursleden e.d. en natuurlijk voor als er iemand jarig 
is. 
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Inmiddels is er een facebookpagina van de OCOO, volg deze gerust 
mocht u op de hoogte willen blijven. Heeft u vragen of wilt u lid worden 
van de OCOO, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden of mail 
naar info@ocoo.frl 

Namens het bestuur van de OCOO, 
Yme Meirink – Penningmeester 
Foekje Meindersma – Secretaris 
Arnold Nutma 
Johan van Driesum 
Hinke Elzinga – Voorzitter 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@ocoo.frl
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_____________________________________________ 

 

 
Onderstaand artikel is eerder geplaatst in de NDC van 20 april jl. 
Tekst:Jelle Raap 
 
Sjong de Heare hâldt op te bestean, mar sjonge foar de Heare kin 
noch altyd. 
Met warme woorden kondigde Tettie Stiemsma-Walda in Het Koetshuis 
als vice-voorzitter van het bestuur het afscheid van het eigen koor uit 
Easternijtsjerk aan. ,,Wy wolle posityf einigje. Wy meitsje der in feestje 
fan”.  
Nog geen half uur later werden de vier meest trouwe leden beloond met 
een oorkonde en een bos bloemen op de allerlaatste ledenvergadering. 
De als muzikaal getalenteerd omschreven Bote Holwerda ontving samen 
met zijn echtgenote Djoke Holwerda-de Vries een oorkonde. Hij is 45 jaar 
lid geweest en zij een halve eeuw. Theunis Faber en Jannie Faber-de 
Jong zijn als echtpaar samen honderdtien jaar in koorverband actief 
geweest: beiden 55 jaar. ,,Theunis hat faak foarsitter west en hy hat altyd 
bas songen”, memoreerde Martje Walda-Sijtsma. Zij werd als ‘Martsje mei 
de missy’ geïntroduceerd vanwege een duik in het verleden.  
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Mooi afscheid  
Het koor is opgericht op 1 maart 1949. ,,Wy kinne krekt net de 75 jier 
folmeitsje”, aldus Tettie Stiemsma. Ze herinnerde eraan dat de laatste 
notulen op 10 november 2022 zijn gepasseerd met een voorstel voor een 
maandelijks contributieverhoging. Daarnaast wilde dirigent Henry Pickee 
de koorleden tegemoet komen. Hij zal per 23 april overigens emigreren 
naar Spanje, zodat er zonder meer nieuwe ontwikkelingen zouden zijn. 
Alles overziende heeft het bestuur de knoop doorgehakt er nu mee te 
stoppen. Bij deze al bijzondere avond pasten gedeelde herinneringen aan 
het meewerken aan een zendingsdienst in Eanjum en het op 2 april 
meewerken aan een eredienst in Easternijtsjerk. ,,Ik denk dat we een heel 
mooi afscheidsconcert hebben gehad”, zo blikte dirigent Pickee terug op 

het slotoptreden.  

Jaarrekening  
Het laatste bestuur van Sjong de Heare bestond uit Djoke Holwerda als 
voorzitter, Tettie Stiemsma als vice-voorzitter en secretaris, Anton 
Bouwman als penningmeester en Gerda de Jong voor algemene zaken. 
Formeel zal de vereniging op 30 april ophouden te bestaan, omdat dan de 
Raborekening zal worden opgezegd. ,,Dan is het echt einde verhaal”, 
aldus de penningmeester die bij de laatste algemene vergadering een 
klein positief resultaat op de jaarrekening meldde. 
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,,Nou-ja, jaarrekening?”, voegde hij er veelzeggend aan toe. De historie 
van het koor blijft voortleven in deels herinneringen en deels in een 
jarenlang met vlijt en ijver door Elly Blom bijgehouden muziekarchief. 
Deze wierp tijdens de slotbijeenkomst bij de koffie met gebak de vraag op 
wat hiermee te doen. Op dit terrein dient het bestuur alsnog een besluit te 
nemen. Werken van bijvoorbeeld Bach en Händel blijven vooralsnog op 
voorraad. 

 
Zondagmorgen 2 april jongstleden klonken binnen de kerkmuren van de 
St. Ceciliatsjerke nog één keer de koorliederen. Een plechtige dienst 
geleid door dominee Geert van Wieren. De kinderen van de Kinderkerk 
kwamen met Palmpasen takken de kerk binnen evenals een houten kruis 
met een paarse doek.  
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Grûtte Dirigint 

It grutste diel fan myn jeugd spile it in rol, it sjongkoar wêr't ús heit 
en mem yn songen. Net omdat we der te min oandacht fan harren 
troch krigen. Mar sa wie it alle tiisdeitejûnen salang as it my heuge 
kin. Der kaam oppas thús want heit en mem giene nei it koar. Elly 
van Driesum, dy siet op Kweekskoalle en sy koe dan jûns bij ús 
moai it húswurk meitsje. Ik wie in jier as tsien en myn suskes noch 
jonger. We seagen dan ek wol nei Peyton Place. Ik snapte der net 
in soad fan en Elly sei ek dat it eins te let foar ús dien wie mar we 
fûnen it wol geweldich. Elly brocht ús op bêd en fertelde dan ek altyd 
noch in ferhaaltsje. Doe't we âlder waarden mochten we sels 
oppasse. Noch wer letter gie ik mei nei optredens en frege ús heit 
my om it koar te filmjen. Sûnt 2011 sjong ik sels ek by 'Sjong de 
Heare' te Easternijtsjerk. Dizze namme krige dat koar mei doe't it 
nei de oarloch oprjochte waard. Dat wie om krekt te wêzen op 1 
maart 1949. Foar de oarloch wie der in koar mei de namme Sursum 
Corda. Mar dat hâlde op te bestean doe't yn de oarlochsjierren de 
minsken jûns net op 'n paad mochten. It wie trouwens ek in 
frijgeselle koar, dat sadree der guon trouden foel it doek foar 
dyselden. En no, nei krapoan 75 jier, is it doek wer fallen. Net troch 
houliken of oarloch mar de rek wie derút. De kontribúsje wie troch it 
weromrinnende ledetal net mear genôch om de kosten te beteljen. 
Dêr komt noch by dat ús dirigint nei Spanje emigrearret. Spitich mar 
dochs miskien op it juste momint. Us heit hat mear as 70 jier bij it 
koar songen, ús mem benei 65 jier. 'Sursum Corda; hart naar 
boven'. 'Hoe sprong mijn hart hoog op in mij' Foar my no even net. 
Us ferstân seit dat it sa goed is, ús gefoel it tsjinoerstelde. De Heare 
sille we lykwols tasjongen bliuwe. Mar net mear op tiisdeitejûn yn it 
Koetshûs. De dirigint emigrearret, ús grutte Dirigint bliuwt lokkich 
foar ivich. 

Tettie Stiemsma-Walda 

Dizze kollum is earder pleatst yn de Geandewei  
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille                  

 

 
IEPENING BOUPLAN “LOU SÂNEN” 

 

Tongersdei 4 desimber wie de grutte dei foar Doarpsbelang 

Easternijtsjerk en benammen foar de “koördinator-bouplannen” 

Piter Hoogland. Einliks wie it safier dat it bouplan oan de Mûnewei 

feestlik iepene wurde koe. Om trije oere kamen de útnoege 

pommeranten yn Doarpshûs De Terp byien wêr’t hja wolkom hiten 

waarden troch Annie Bremer, foarsitter fan Doarpsbelang. De 

earste gong wie doe nei de Mûnewei wêr’t de offisjele iepening 

ferrjochte soe. It wie prachtich waar en it sintsje begeliede de 

oanwêzigen nei it terrein (in dei letter wie it o sok min waar!!). Elk 

koe sjen dat it echt mienens wie want de kranen stienen al te 

draaien op it fjild en de bulten modder wiisden ek op aksje. 

Piter Hoogland stie der yn de trui foar doe’t er it offisjele boerd fan 

“bouplan Lou Sânen” ûntbleate. De fotografen koene har plaatsjes 

sjitte en dêrnei gie it selskip werom nei de Terp wêr’t Annie Bremer 

de oanwêzigen in toast útbringe liet op it wolslagjen fan it bouplan. 

Dêrnei kamen der ferskillende sprekkers oan it wurd.  

Annie Bremer sketste hiel koart de skiednis. Yn maart 1993 waard 

troch de gemeente de earste mooglike lokaasje oanwiisd: efter de 

huzen oan de Buorren (op it “feestterrein”). It koe net troch gean 

en “bouplannen yn Nijtsjerk” waard in saak fan lange asem: der 

binne trije foarsitters fan doarpsbelang fersliten! Konstante faktor 

wie lykwols Piter Hoogland dy’t noch in perioade yn it bestjoer sitte 

woe om dien wurk te meitsjen. Hy hat it witte moatten want it hat 

him hiel wat tiidsynvestearring kostte.  
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Piter Hoogland sels neamde in oantal data op dy’t wichtich wiene 

foar it tastân kommen fan it bouplan. De earste lokaasje yn maart 

1993, de bombrief fan de skoalle yn april 1994 om’t it learlinge-

oantal weromrûn troch ferhuzings en benammen febrewaris 1995 

doe’t yn see gien waard mei it OBPK. De gearwurking mei Rinse 

Post en Piet Vellinga wiene fan grut belang.  

Wethâlder De Graaf lokwinske it doarp mei it tastânkommen fan it 

bouplan, dyselde moarns wie it brief fan de Provinsje kommen. Hy 

warskôge de oanwêzigen dat de earste fase no wol fan start koe mar 

de hoop dy’t it doarp hie om mei gauwens ek de fasen twa en trije 

oan te pakken op in leech pitsje set wurde moast. It kaam der op 

del dat Nijtsjerk mei de 19 huzen dy’t boud wurde koene foar de 

earste tsien jier genôch hie. Dêrnei mar wer ris sjen! 

Pyt Vellinga fan Stichting Doarp en Bedriuw fertelde fan it OBPK. 

(Ontwikkeling Bouwlokaties Plattelands Kernen) It is oprjochte om 

doarpen te helpen sels mei bouplannen te kommen as gemeenten 

it dêrfoar te drok ha (as minder entûsjast binne) Hy sketste ek wat 

in doarp nedich hie om soks sels op te setten. Dat wie hiel wat en 

hy lokwinske ús doarp dat al dy ingrediïnten hjir oanwêzich wie. 

Benammen de “trekker” krige lof. Rinse Post fan de Opbouw hie it 

oer it ûntwikkeljen fan bouplannen foar de doarpen. It kostet in 

bedriuw faaks mear om in plan te ûntwikkeljen  foar 19 huzen op 

in doarp as foar 200 yn in stêd. Yn dit alles is de ynbring fan 

doarpsbelangbestjoerders tige wichtich. Hja krije in protte klappen, 

it kostet harren in protte tiid om har alhiel yn te setten foar it 

doarp. Foar him hie it ek skaadkanten want it kontakt mei Piter 

Hoogland wie betiden sa yntinsyf dat Piter op ien jûne trijeris ûnder 

it iten skille: de lêste kears wie syn iten knap kâld wurden! Neffens 

him koe yn febrwaris begûn wurde mei de bou fan de earste huzen 

at it waar meiwurke.  

De jûns wie de seal wer fol, no mei doarpsgenoaten. Deselde 

sprekkers kamen oan it wurd en guon boubedriuwen hiene 

ynformative stands wylst de Rabobank in hypotheek yn de 

oanbieding hie.  
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In het vorige nummer van De Doarpsskille werd aangehaald dat 
dorpsbelang en canoncommissie bijzonder geïnteresseerd waren in het 
opzetten van een digitaal Dorpsarchief, naast de al bestaande 
Dorpscanon. Is de Dorpscanon vooral bedoeld om door middel van 
verhalen het dorp aan de ‘buitenwereld’ bekend te maken, het 
Dorpsarchief heeft een veel bredere opzet: naast verhalen kunnen er ook 
foto’s, filmpjes, documenten enzovoort geplaatst worden. Tevens is zo’n 
digitaal archief erg geschikt om ‘van-alles-het-dorp-betreffende’ op te 
slaan en voor de toekomst te bewaren.  
De nieuwe commissie is intussen al aan de slag gegaan, maar het valt 
nog niet mee om alles op de goede plek te krijgen! Er zijn al heel veel 
teksten geschreven van de verschillende straten en ook de Bining en de 
Sint Cecilia zijn beschreven, maar om die op de goede plek te krijgen, lukt 
nog niet erg. Gelukkig is Bauke Folkertsma, initiatiefnemer uit Joure, altijd 
bereid om hulp te geven. Zo heeft hij al een uur lang met Tatjana via 
Teams achter de computer gezeten om hulp te bieden. Verder hebben 
twee leden van de commissie een Webinar op de computer gevolgd 
waarbij Bauke twee uur lang allerlei voorbeelden van hoe te werken liet 
zien. Er komt dan heel wat op je af, maar het lijkt erop dat de juiste weg 
nu is ingeslagen. 
 
Het canonverhaal van deze keer heeft een zekere actuele waarde, ook al 
is het langer dan 100 jaar geleden dat deze gebeurtenis plaatsvond. 
Tegenwoordig worden er ook vluchtelingen in ons land opgenomen, van 
Syriërs en Afghanen tot zo’n 90.000 Oekraïners. Honderd jaar geleden 
waren het Fransen die naar Oosternijkerk kwamen. Het verhaal is 
geschreven door Reinder Tolsma. 
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Franse Vlûchtelingen, 1915 

foto 1914 
 
Gedurende de eerste dagen van de Duitse opmars door België naar 
Noord-Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog werden snelle successen 
geboekt. Op 5 september 1914 waren ze al gevorderd tot op 100 km van 
Parijs. Daarna stokte de opmars en ontstond een loopgravenoorlog: 
jarenlang bewogen de legers zich langzaam heen en weer op Franse 
bodem tot op 8 augustus 1918 de geallieerde legers een doorbraak 
forceerden aan de rivier de Somme en Rijssel en Douai beschoten. 
Door deze ontwikkelingen ontstond er een grote vluchtelingenstroom waar 
de Duitsers mee in hun maag zaten. Zwitserland en Nederland werden 
om hulp gevraagd en treinen brachten veel vluchtelingen naar 
Roosendaal, andere vluchtelingen moesten lopen zoals een 87 jaar oud 
vrouwtje uit Douai dat de reis naar Thorn in Limburg deels te voet en deels 
in een kinderwagen had afgelegd. 
Net als in 1914 begint de bemoeienis van Noordoost-Fryslân met de 
vluchtelingen na een schrijven van de Commissaris van de Koningin aan 
de burgemeesters. Burgemeester Sijtsma van Oost Dongeradeel denkt 
meteen een 50-tal vluchtelingen te kunnen onderbrengen in ‘de z.g.n. 
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catechisatielokalen der respectieve kerken’ en in het uiterste geval wel 
aan 500 vluchtelingen onderdak te kunnen geven ‘waarvoor kerken en 
scholen moeten worden ingericht’.  
De burgemeester maakt zich wel zorgen over de voeding van de 
vluchtelingen, immers er is voor veel artikelen distributie. Hij wil kunnen 
beschikken over alle in de gemeente aanwezige voedingsmiddelen ‘zo 
noodig in afwijking van distributievoorschriften’. Ook wil hij kunnen 
beschikken over 30 kilo carbid om de 15 lampen te laten branden die nodig 
zullen zijn voor een goede opvang. Mochten er ook scholen en kerken 
ingericht worden dan zou dat op kunnen lopen tot wel 100 kilo carbid per 
week voor de 50 benodigde lampen! Ja, pas in 1926 werd bijvoorbeeld 
overgegaan tot elektrificatie van de straatverlichting in de gemeente. 
Sommige particuliere huizen waren al eerder van elektriciteit voorzien. 
De vluchtelingen komen op 30 oktober 1918 met het ‘Dokkumer 
Lokaaltsje’ vanaf Leeuwarden naar Dokkum, waarin volgens de krant ‘zich 
een honderdtal vluchtelingen bevond, waarvan er 52 voor Dockum 
bestemd waren en de rest voor Nijkerk (O.D.)’. Anders dan de vorige keer 
werden de vluchtelingen niet over verschillende dorpen verdeeld. Het is 
de burgemeester ter ore gekomen dat er in Oosternijkerk een geschikte 
plek is om een groot aantal vluchtelingen tegelijk op te nemen: het in 1911 
gebouwde kunstmestpakhuis van de firma Slagter en Zwart. Dat pakhuis 
stond in de wintermaanden waarschijnlijk meestal leeg en een van de 
eigenaren, Jacob Slagter, zat tevens in het comité dat de vluchtelingen 
zou opvangen. Ook dominee Pieter Steenbeek, schoolhoofd Pieter 
Reiding, boer Jacob Stiemsma en aardappelhandelaar Sijtze Blom waren 
weer van de partij. De laatste twee wooonden tegenover het pakhuis. In 
eerste instantie komen er 42 vluchtelingen uit Douai en omgeving naar 
Oosternijkerk maar al gauw komen er meer: 
‘Ooster-Nijkerk, 5 nov. Wederom zijn hier een 100-tal Fransche 
vluchtelingen gearriveerd die evenals de vorige in het pakhuis van de 
firma Slagter en Zwart zijn ondergebracht. Er zijn er thans dus een 150-
tal. Naar men verneemt komen er hedenavond nog een 30-tal bij. ’t Is 
jammer voor de burgers van ons dorp, dat ze de vluchtelingen niet kunnen 
verstaan. Slechts een enkele kan zich met de vreemdelingen 
onderhouden.’ 
 
Er komen er inderdaad nog 32 zodat er in totaal 179 vluchtelingen 
ondergebracht worden in het pakhuis. Eind november vertrekt de weduwe 
Henriëtte Eve met drie kinderen naar Markelo waar ze in hetzelfde 
gebouw gehuisvest kan worden als haar zes andere kinderen en 
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kleinkinderen en daarmee komt het aantal vluchtelingen in Oosternijkerk 
op 175, een aantal dat lange tijd gelijk blijft. 

foto 1925 
 
Onder deze vluchtelingen komen grote en kleine persoonlijke tragedies 
voor: sommigen verliezen bagage of familieleden en doen oproepen in het 
‘Bulletin Périodique’.  
 
Erger is het voor de moeder (haar vader was hier niet) van Aline Eve als 
haar 15-jarige dochter op 19 december 1918 het leven laat. Een week 
eerder stierf de kleine Emile Victor Lecointe, vier jaar oud. Hij lag in een 
open kistje in het pakhuis en glurende kinderen zagen stomverbaasd hoe 
de kleine Emile een sleutel in zijn handen houdt. Beide kisten werden door 
voerman Ealse Weidenaar in zijn glazen wagentje naar de RK-
begraafplaats in Dokkum gebracht.  
Al is er op 11 november 1918 vrede gesloten, de vluchtelingen kunnen 
nog lang niet naar huis en dat terwijl de winter voor de deur staat. De 
burgemeester maakt zich zorgen in een brief aan de CDK vanwege het 
houten gebouw, een opeengepakte groep mensen (waaronder T.B.C.-
patiënten) en een toeslaande verveling en sterk verlangen naar hun eigen 
land onder de vluchtelingen. 
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Op 25 december vertrekken de eerste vluchtelingen uit het dorp naar 
Rotterdam om vandaar met het schip terug te worden gebracht naar 
Frankrijk: de infrastructuur in België is door de oorlog volledig ontwricht. 
Eind december vertrekken er nog eens 34 personen en op 4 januari 1919 
verlaten de laatste vluchtelingen het dorp: 
‘Ooster-Nijkerk. Nadat voor een paar weken een 30tal der Fransche 
vluchtelingen naar hun land waren teruggekeerd, zijn heden de overige – 
een 150-tal – vertrokken. Vooraf gegaan door het Geref. fanfarecorps, zijn 
ze heden morgen afgereisd naar ’t station Metslawier en gevolgd door een 
groot aantal belangstellenden, die allen meetrokken, om de naar hun land 
trekkenden aan het station een laatst vaarwel toe te wenschen. Dat het 
de vertrekkende zuidelijke broeders in hun verwoest land wel moge gaan. 
 
Hoe hebben de Oosternijkerkers deze invasie van 180 vreemdelingen in 
een dorp met 840 zielen beleefd? Van de komst van de Belgische 
vluchtelingen uit 1914 is vrijwel niets blijven hangen, de invasie uit 1918 
daarentegen heugt de ouderen nog best, ook al noemen zij die Franse 
vluchtelingen ‘de Belgen’. Ze spreken een andere taal, dragen andere 
kleren, hebben andere gewoonten. Er kan best gesproken worden van 
een cultuuromslag in deze kleine gemeenschap waar auto en elektriciteit 
nog onbekend waren en het wereldnieuws zonder televisie en radio alleen 
via de krant binnenkwam (meestal laat en alleen voor wie kon lezen).   
 
Alleen al de aankomst moet een groot gebeuren zijn geweest: op 
boerenwagens werden de vreemdelingen van het station te Metslawier 
opgehaald en onder het toeziend oog van de complete dorpsbevolking 
naar het pakhuis gebracht. Meisjes speelden later met Franse meisjes en 
waren jaloers op hun lange haren: ze haalden een kleedje bij hun moeders 
en bonden die op hun hoofd om die lange haren na te bootsen.  
 
Stiekem gluurden de dorpsjongens bij de slager naar binnen als er een 
varken werd geslacht waarbij enkele vluchtelingen aanwezig waren. Tot 
hun stomme verbazing zagen ze hen het bloed in kommetjes opvangen 
en meteen opdrinken! 
Winkelier Wouda wist meteen wanneer er uitbetaling (f0,35 per 
volwassene en f 0,20 per kind per dag) was geweest: zijn winkel strond 
dan vol Fransen die allemaal Kwatta-repen kochten. Ze zullen wel gek op 
chocola zijn, moet hij gedacht hebben. Maar bekend is dat Belgen 
meesters waren in het vervaardigen van ringen door zilverpapier om te 
smelten, misschien konden de Fransen dat ook. 
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Vol verwondering bezagen de dorpskinderen die met Franse kinderen 
speelden, de lange rijen britsen in het pakhuis, de rijen privaattonnen die 
buiten het pakhuis tegen de dorpsvaart stonden, het koken door de 
vrouwen die met droog weer buiten met grote kookpotten bezig waren. 
 
Er was zelfs een Oosternijkerker die aan het verblijf van de Fransen een 
bijnaam overhield. Rienk Blom wist iets van de Franse taal en kwam 
daarmee in een bevoorrechte positie terecht. Hij was nog jong maar van 
de dokter kreeg hij eenvoudige medicijnen en daarmee hield hij elke 
ochtend zitting. Omdat er veel gehoest werd (denk aan het houten 
vochtige gebouw in de winter!), was het meest gebruikte medicijn ‘pour la 
toux’: voor de hoest. Een tijdlang heette hij daarom ‘pour la toux’. Hij had 
trouwens ook een tijdje verkering met een van de Franse meisjes en liep 
gearmd met haar in het dorp! 
‘Beppe Minke’, zij werd 102 jaar, herinnerde zich op late leeftijd nog steeds 
de Franse vluchtelingen. ‘It wie wol frjemd folk, hear, want dy froulju stiene 
te pisjen.’ Ja, beppe Minke was duidelijk nog nooit in Frankrijk geweest! 

foto 1926 
 
Reinder Tolsma  
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De simmer komt der alwer oan. En dat betsjut ek dat it ein fan ús 

seizoen der oan komt. En wat hawwe wy in moai seizoen hân!  

Nei de simmer fan 2022 begûn de tarieding fan de NBK yn Utert. Hjir 

gienen wy yn oktober hinne. Wy binne hiel wiis mei ús prestaasje. Yn 

desimber spilen wy yn in folle tsjerke yn Dokkum. In smûk Krystkonsert 

yn gearwurking mei it Popkoar fan Opus 3. Nei it begelieden fan de 

Kryst tsjinst en de oaljekoeken aksje wie it tiid foar it federaasje festival 

yn Eanjum. Wy mochten dy jûn de koraalpriis mei nei Easternijtsjerk 

nimme.   

Mei Keningsdei ha wy dit jier net mear in slach troch it doarp west, mar 

ha wy by it Doarpshûs noch wat Party Hits spile. Wat in gesellige dei!   

Dit jier mochten wy de Pinkster tsjinst begeliede. De tsjerke tsjinst 

waard holden yn de skoalle.  

 

Op sneon 8 july sille wy in simmerkonsert hâlde op Bollingawier. It 

konsert is yn gearwurking mei it jeugdkorps ‘Blaze blinder’. It konsert 

begjint om 19.30 oere. Tagong is fergees!  

   

En dêrnei is it tiid foar simmerfakânsje. Oare jierren kamen wy altyd de 

earste skoalle wike by jo del mei koeken. Dit sil fan kommend seizoen 

ôf net mear yn dizze wike plak fine, mar yn it foarjier. Nei de simmer 

begjint ‘Rabo Clubsupport’. As jo lid binne fan de Rabobank kinne jo 

stemme. Foar elke stem dy’t wy krije, krije wy in bedrach. Sa kinne jo 

ús feriening foarút helpe. Wy hoopje op jo stem! Ynformaasje fine jo 

tsjin dy tiid op ús socials.   

Wy winskje jimme alfêst in hearlike simmer ta en oant 8 july op 

Bollingawier!  

Rinskje 
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Nieuws uit het dorpshuis 
De bouw van de nieuwe multifunctionele zaal vordert gestaag, de 
buitenkant is grotendeels voorzien van het houtwerk, een precisiewerk wat 
door timmerman Douwe van Bouwbedrijf Holwerda aangebracht is. 
Timmerman Pieter is binnen druk bezig. De binnenkant van de zaal 
herbergt nogal wat technische installaties, die straks aan het oog 
onttrokken worden, maar nodig zijn voor een aangenaam binnenklimaat 
en professioneel multifunctioneel gebruik. Hiermee zijn een aantal 
dorpsgenoten met verstand van zaken aan de slag geweest, met 
daarnaast een flinke dosis aan vernuft, inventiviteit en een creatieve 
manier van denken. Een dikke duim voor deze vakmensen, die op 
vrijwillige basis veel tijd besteden aan dit project. 
De planning is dat de gymnastiek vanaf 11 september weer gebruik kan 
maken van de zaal. 
 

Crowdfunding 
Er is veel geld binnengehaald aan subsidies en via fondsen, maar voor de 
aanschaf van het podium en de tribune vragen wij uw hulp. 
Binnenkort worden in Easternijtsjerk en omringende dorpen brieven 
rondgebracht met het verzoek om uw financiële steentje bij te dragen. 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 

Vakantieperiode 
Het dorpshuis is gesloten van zaterdag 5 tot en met vrijdag 25 augustus. 
Wij starten dan weer op zaterdag 26 augustus met de traditionele 
dorpsbarbecue! 
 
Bestuur Dorpshuis de Terp 
André Beeksma, voorzitter 
Tineke Slager, secretaresse 
Geke Braaksma, penningmeester 
Mark Boersma 
Taede Anne Holwerda 
Mirjam Pel 
Livius Post 
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Expositie Fiskerhuske Museum in Moddergat 
 

In het Fiskershuske Museum start 3 juni a.s. een expositie van aquarellen 
geschilderd door Sjoerd Jousma uit Peazens. Sjoerd tekent en schildert sinds zijn 
schooltijd, in allerlei verschillende technieken. In de loop der tijd ontwikkelde hij 
een voorkeur voor het schilderen met olieverf en 
aquarel.  
Sjoerd is autodidact en is op latere leeftijd lessen gaan 
volgen op de Foudgumse School, de academie voor de 
nieuwe schilderkunst. Hij heeft een 15-tal exposities 
gehad, is lid van de schildergroep Noord9, heeft prijzen 
gewonnen met schilder competities, werkt in opdracht, 
geeft les en is in 2023 geselecteerd voor het tv-
programma Sterren Op Het Doek.  
In de woorden van Sjoerd: “Aquarel heeft toch wel mijn 
hart gestolen. Dankzij de transparante eigenschappen 
van aquarel kun je het licht in een werk laten zien zoals 
geen andere techniek dat kan. Het wit van het papier schijnt door de verf en geeft 
dat betoverende effect. Aquarelleren wordt vaak een van de moeilijkste 
schildertechnieken genoemd, omdat de verf in combinatie met water 
onvoorspelbaar kan zijn. Maar ook van een grote schoonheid. Een fout is lastig 
te herstellen, want je kunt er niet overheen schilderen. Maar dat maakt de 
techniek tegelijk onweerstaanbaar, spannend en inspirerend.”  
In het jaar voorafgaand aan de komende expositie heeft Sjoerd 20 nieuwe 
aquarellen geschilderd, met als inspiratie Peazens-Moddergat en omgeving (van 
Schiermonnikoog tot Zoutkamp). Daarnaast zijn er nog een klein aantal oudere 
werken te zien.   
De expositie is te zien in de "Logger" tot 31 oktober 2023. De expositie is dagelijks 
geopend van maandag t/m zaterdag van 10-17 uur en extra op sommige 
feestdagen en zondagen. Kijk voor het laatste nieuws en openingstijden op: 
www.museummoddergat.nl   
WELKOM! Sjoerd Jousma  
www.sjoerdjousma.info  
 

 
  
  
  
  
 
 
 
 

 

http://www.museummoddergat.nl/
http://www.sjoerdjousma.info/
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De Trije Doarpen 

 
 
 
 

Het kaatsseizoen is inmiddels volop aan de gang. We hebben al 4 
ledenpartijen gehad en ook al een federatiewedstrijd en een KNKB-
wedstrijd in Niawier. Volop actie dus.   
  
Ook de trainingen 
zijn al volop aan de 
gang.   
Er zijn inmiddels 3 
groepen aan het 
trainen, dit is op 
maandag van 17.00 
uur tot 20.30 uur, 
onder leiding van 
onze 2 enthousiaste 
en gedreven trainers 
Jan Bandstra en 
Jelmer Torensma.    
Op donderdag 13 juli 
wordt de training 
afgesloten met een 
spetterende 
wedstrijd voor 
iedereen die getraind 
heeft. Wij zorgen 
voor leuke prijsjes en 
wat lekkers. Hier zijn 
geen extra kosten 
aan verbonden.   
  
Onze website is inmiddels ook klaar. Yorrick Elzinga heeft deze gemaakt 
en we zijn hier erg blij mee.   
Dus neem eens een kijkje op kfdetrijedoarpen.com   
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We zijn als vereniging trots op het aantal actieve kaatsers.  We konden 
alleen nog wel wat meer senioren-kaatsers gebruiken.  Daarom is er sinds 
kort de mogelijkheid om op dinsdagavond een balletje te slaan.  Of je het 
nu wel kan of juist helemaal niet, dat maakt niks uit. De bedoeling is om 
eerst met een grote bal gezellig een partijtje te kaatsen en daarna even 
gezellig na te babbelen.   
De eerste keer is inmiddels geweest en er waren maar liefst 16 
deelnemers aanwezig. Een geslaagde avond dus.  
Lijkt het jullie leuk om eens mee te doen, meld je dan even aan bij Gert 
Jan Sijtsma (0612311121). Het is geheel kosteloos.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn ook erg blij met 2 nieuwe bestuursleden. Dit zijn Beitske Dijkstra 
en Menno van der Zee.   
Het bestuur bestaat nu uit 6 personen en hier zijn we heel erg blij mee.    
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Er wordt nog gezocht naar een datum voor de Ropta Boys partij (stond 
eerder gepland op 24 juni)  
Dit zal aan het einde van het seizoen worden.  
  
Ook zal er nog een Nachtpartij georganiseerd worden in samenwerking 
met de jeugd van Niawier. Deze datum is op dit moment nog niet bekend.  
  
Ook de federatiewedstrijden en de KNKB-wedstrijden worden door onze 
leden goed bezocht. We staan als de Trije doarpen Oosternijkerk, 
Metslawier en Niawier goed op de kaart.  Er komen nog genoeg 
wedstrijden, dus wie weet tot ziens op It Mearsfjild in Niawier.  

 

Hartelijke groet van het bestuur:  
Gert Jan Sijtsma  
Anja Bandstra  
Aletta Keegstra  
Willie Kloostra  
Beitske Dijkstra  
Menno van der Zee 

   

Wedstrijdlijst 2023 - ledenwedstrijden 

Datum Sponsoren Aanvang 

Vrijdag 7 juli 
 - jeugd + senioren  

Kwekerij Keegstra ,Nes 
Frequent Beveiliging, 
Metslawier 

18.00 u. 

Zaterdag 15 juli  
– It Hokjepartij  
jeugd + senioren  
Bij genoeg opgave 
kleine en grote bal 

It Hokje, Niawier 13. 00 u. 

Zaterdag 29 juli  
– Feestpartij  
 jeugd + senioren  

De Alde Stjelp, Easternijtsjerk 
Assurantiekantoor A.C. Mol, 
Niawier 

13.00 u. 

Vrijdag 4 augustus 
 – jeugd + senioren  
Bij genoeg opgave 
kleine en grote bal 

Noorse Sloepen, Westergeest 17.00 u. 
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DOM2.0 

Dorpsplein Easternijtsjerk 
De werkgroep DOM2.0 heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een 
projectplan, waarbij de visie en aanpak voor realisatie van het dorpsplein 
beschreven staat. Freerk en Klaas hebben in april het project gepitched 
voor leden van het Iepen Mienskipsfûns. In mei jl. hebben we een 
aanvraag ingediend bij ditzelfde fonds en zijn nu in afwachting op een 
hopelijk positieve beoordeling. Als deze subsidie toegekend wordt, dan 
kunnen we verder met de uitwerking van het plan en het uitzoeken van de 
overige financiering. Daarnaast zijn we nog met de gemeente in gesprek 
over de aanpak van de verkeerssituatie vanaf het sportterrein en de 
groenvoorziening. 
 

 
Ontwerp Anne Coster - Visualisatie Albert Coster 

De werkgroep DOM2.0 bestaat uit de volgende leden: 
Jan Age Wijma, voorzitter 
Tineke Slager, secretaris 
Freerk de Beer, lid 
Klaas Jensma, lid 
Fokke Meinsma, lid  

  



50 
 

 

 

 
 
 

 
 
Kindcentrum De Wrâldwizer Easternijtsjerk geeft (de komende 
weken) aandacht aan schrijvers.   
Het is van belang kinderen te interesseren voor lezen, schrijven en de 
historie en verhalen van eigen inwoners van heden en verleden.  
De Wrâldwizer heeft een prachtig, leerzaam en betekenisvol programma 
voor ogen in de weken 26 juni -21 juli. 

Aanleiding 
Een dorpsinitiatief, 25 jaar na het overlijden van schrijfster Froukje 
Annema Noordenbos, wordt met school opgepakt. Samen met schrijvers 
bereiden we deze weken voor. We willen kinderen bekend maken met 
het belang van schrijven en het mooie van lezen en zelf schrijven. 

Wat gaan we doen 
Er is voor gekozen om in de weken 26 juni -21 juli in de klas aandacht te 
besteden aan het beroep 'schrijven’. Wie gebruikt het schrijven als vak in 
Niawier/Nes/Easternijtsjerk?  
Het is een actueel beroep. Kinderen leren vanuit de praktijk over het 
actuele schrijversberoep en geschiedenis-omgevingsonderwijs.  
 
Schrijvers van nu 
We nodigen een aantal schrijvers uit op school:  
1. Anne-Goaitske Breteler, oud-leerling van de school, laat zien dat je al 
jong kunt beginnen met schrijven.  
2. Dominee Geert van Wieren schrijven voor preken en nog veel meer.  
3. Annie Bremer; schrijven voor jezelf.  
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Schrijvers van toen 
We gaan het hebben over schrijvers waarvan er in alle drie de dorpen 
een monument staat.  
Niawier; Anders Minnes Wybenga,  
Easternijtsjerk: Froukje Annema Noordenbos,  
Nes: Nynke van Hichtum.  
Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die ons hierover kunnen vertellen en 
wie we kunnen interviewen.  

Vormen van aandacht 
We nodigen een oud dorpsbewoner uit die ons kan vertellen over 
schrijvers. 
We gaan voorlezen uit verschillende boeken en bespreken dit met de 
kinderen. 
We gaan op zoek naar de verhalen rond de schrijvers. 
We interviewen mensen over lezen, schrijven en schrijvers. 
We gaan naar de gedenktekens van de schrijvers. 
We fietsen naar de boerderij op Bollingwier waar Froukje Noordenbos is 
geboren en gaan daar de omgeving beleven met een picknick. 
en…. wie weet maken we zelfs een krant. 

Want na deze weken hebben we heel wat te vertellen, te schrijven en te 
laten zien!!
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Volwassenen bibliotheek bij KindCentrum de Wrâldwizer 
Bent u op zoek naar een heerlijk boek om te lezen? Dan kunt u bij het 
Kindcentrum(KC) terecht! In het KC zijn nu ook boeken te halen voor 
volwassenen. De bibliotheek verzorgt een aanbod voor volwassenen in de 
school. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de bibliotheek!  
U kunt boeken halen en brengt deze na het lezen weer terug.  
Overdag kunt u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 uur 
een boek halen en op de woensdag tot 14.00 uur. Dit kan ook onder schooltijd. 
Stap gerust binnen! 
 
Vrijwilliger gezocht voor bibliotheek KC de Wrâldwizer in de vakanties  
Naast dat de bibliotheek open is op schooldagen, zou het ook mooi zijn 
wanneer er in de vakanties gelegenheid is voor u om een boek te halen.  
Wij zoeken hiervoor een vrijwilliger! Bent u op zoek naar een leuke bezigheid 
en heeft u een groot hart voor lezen? Wilt u graag dat uw dorpsgenoten ook 
boeken kunnen halen in de vakantie? Dan zijn wij op zoek naar u! Graag 
vragen we u contact op te nemen met Michelle van der Sluis. Zij is op de 
dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op telefoonnummer: 0519-
235020 en via mail op wraldwizer@arlanta.nl  
 
Gymnastiek les op het sportveld 
De laatste weken van dit schooljaar 
gymmen de groepen van de 
Wrâldwizer geregeld buiten op het 
sportveld. De leerlingen zijn gezond 
bezig in de buitenlucht!  
 
Vanaf september gymmen groep 3 
t/m 8 in de nieuwe gymzaal van Dorpshuis de Terp! 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan nu met de bus naar de gymzaal in 
Ternaard. Voor de start van het nieuwe schooljaar is de gymzaal van 
Dorpshuis De Terp klaar!. In het nieuwe schooljaar kunnen we weer lopend 
naar de gymzaal!  
Michelle van der Sluis 
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Hallo dorpsgenoten van Oosternijkerk,  

Wisten jullie dat er in het gebouw van onze school ‘De Wrâldwizer’ veel 
meer zit dan alleen de basisschool? 

Behalve een peuterschool en een B.S.O. is er dus ook kinderopvang 
aanwezig. Daar zouden wij jullie graag meer over willen vertellen. 

In een gezellige ruimte naast de peuterschool, verlenen wij opvang voor 
kinderen van 0-4 jaar. 

Met elkaar spelen, samen fruit eten, leuke dingen doen en gezamenlijk 
brood eten. Hoe leuk kan dat zijn? We hebben achter in het schoolgebouw 
een eigen ruimte die geheel is ingericht op kinderen van deze leeftijd. Aan 
de hand van thema’s zingen wij liedjes, lezen we boekjes en doen we 
andere activiteiten. Niks moet, heel veel mag! 

We hebben momenteel nog ruimte voor meer kinderen. Lijkt het jullie leuk 
om eens een kijkje te komen nemen of wilt u meer informatie, kom gerust 
eens langs. 

De kinderen zijn welkom op maandag t/m donderdag, en bij genoeg 
aanmeldingen ook op de vrijdag. 

De tijden zijn van 7:15 – 18:15 uur. 
Ons mailadres is delytsewrald@gmail.com 
Wie liever een appje stuurt, dat mag via 06-82060843. 

Wie weet tot ziens! 

Groeten van de leidsters van de Lytse Wrâld, 

Sanne, Geartsje en Anja  

mailto:delytsewrald@gmail.com
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Nieûws van peûterspeelzaal ‘de Lytse Wra ld’ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Wist u dat… 

• …we op vrijdag 21 april, ter ere van de Koningsspelen, samen op 

school hebben ontbeten? 

• …we een boswandeling hebben gemaakt op vrijdag 12 mei? 

• …we tijdens deze boswandeling een paard met een veulen, witte, roze 

en ‘blaasbloemen’ hebben gespot? Ook 

hoorden we de kikkers kwaken, maar deze 

speelden helaas verstoppertje. 

• …de peuters tijdens dit soort uitstapjes een 

speciaal touw vast hebben om zo te zorgen 

dat iedereen bij elkaar blijft? 

• …het aantal peuters op de woensdag en 

donderdag is teruggelopen waardoor er op 

die dagen nog maar 1 leidster (en een 

stagiaire) aanwezig is? 
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Extra informatie Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’  
  
Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ is gevestigd in het nieuwe gebouw van 
Kindcentrum ‘de Wrâldwizer’. De peuters hebben hun eigen ruimte binnen 
dit prachtige gebouw en kunnen lekker buiten spelen op een omheind 
speelplein aan de achterkant van het Kindcentrum.  
  

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
‘De Lytse Wrâld’ is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 
uur. De kinderen maken hier kennis met verschillende soorten materiaal 
die van belang zijn voor hun ontwikkeling. Spelenderwijs leren ze omgaan 
met andere leeftijdsgenoten. Sinds de overname door ‘Stichting 
Kinderopvang Friesland’ kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun 
peuter naar school gaat.   
  

Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is 
om de taalontwikkeling van de peuters te stimuleren. Deze boeken kunnen 
thuis samen met de ouders worden gelezen. Een aantal keer per jaar staat 
een prentenboek centraal en worden er allerlei activiteiten rondom dit 
thema gedaan.   
  

In de school is een informatiemap voor ouders aanwezig. Hierin staat 
meer informatie over de organisatie ‘Stichting Kinderopvang Friesland’ en 
peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’. In deze map zitten ook de gegevens die 
de GGD nodig acht voor ‘de Lytse Wrâld’. De map staat in de hal boven 
de kapstokken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, 
en neem contact op met de leidsters.  
  

Contactgegevens ‘de Lytse Wrâld’  
06-13575848  
  

Opgave peuters  
www.kinderopvangfriesland.nl  
(online inschrijfformulier)  
  

Tijden  
Brengen: 8.15 – 8.30 uur 
Ophalen: 12.15 uur 

  
Nieuwsgierig? Kom gerust een kijkje nemen op ‘de Lytse Wrâld’!  
  

  Leidsters  

Maandag  Afke  Froukje  

Dinsdag  Afke  Froukje  

Woensdag  Afke    

Donderdag  Afke    

Vrijdag  Froukje  Jeffina  
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PAARDENSPRONG VAKANTIE  

Deze puzzel staat in het teken van de vakantie. We hebben 
inmiddels al een aantal mooie en warme dagen gehad en hopen in 
de schoolvakantie op meer. Al moet er natuur wel regelmatig een 
bui vallen vanwege de gewassen op het land.    
  
De puzzels hieronder zijn een zogenaamde Paardensprong 
(bekend van het schaken). Elke puzzel heeft te maken met de 
vakantie. Bij de puzzels is een hint gegeven, mocht je er niet 
uitkomen.   
  
Succes ermee!  
  
D.G. Noot  
   
Paardensprong 1 (15 letters)  
  

P E K R I 

Z W T T N 

R L H M E 

N S A A O 

U G O C X 

  
 

Paardensprong 2 (8 letters)  
  

E L V E N 

E V K D W 

R 0 N D O 

S H I W D 

T I D A S 
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Paardensprong 3 (7 letters)  
  

S P E E L 

R O T G M 

I W D U K 

L V A B I 

Z A N D T 

  
Paardensprong 4 (14 letters)  
  

O L B K T 

N E N P E 

U Z D R S 

I A J N O 

R C L H Z 

 Paardensprong 5 (8 letters)  
  

C R E R H 

B O E W S 

B U A U B 

E O F T M 

I E A U O 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hints bij de Paardensprong: 
* Paardensprong 1: vijf klinkers 
* Paardensprong 2: vierde letter is een D 
* Paardensprong 3: middelste letter is een M 
* Paardensprong 4: alle klinkers behalve de U 
* Paardensprong 5: vier om vier 
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DE SOPSLEEF 

Tsiistaart (Quiche Lorraine) 
 
In hearlike pittige taart, dy’t elk smakket! 
Foar dizze pittige taart is nedich: 

• 5 stikjes diepfries 
bleddaai 

• 2 sipels 

• ytl. oalje 

• piterseelje 

• 4 aaien 

• 100 gram rauwe skinke 

• 200 gram soere remme 

• 1 theeleppel 
paprikapoeder 

• piper 
 
In stik as fiif stikjes bleddaai fan elkoar helje en in kertierke untteie litte. 
Wylst in springfoarm fan 24 sentimeter trochsneed ynfetsje en de folling 
klearmeitsje. Hjirfoar twa sipels yn tinne rinkjes snije en yn in bytsje hite 
oalje 5 minuten fruitsje.. In stik as trije tûfkes peterseelje fyn knippe 
boppe in bakje. 
In hoeke belegen tsiis fynraspje (as kant en klear keapje) No 4 aaien los 
klopje en der de ôfkuolle sipelringen, de fynknipte perseelje, de 
fynraspte tsiis, in potsje soere remme, in theeleppel paprikapoeder en 
noch wat piper der troch ride.De oven oandwaan op 225graden. 
De springfoarm bekleie mei it bledddaai en der mei in foarke wat gatsjes 
ynprikke.. De helte fan it aaiguod deryn jitte en gledstrike. Dan de stikjes 
rauwe skinke derop lizze en ofdekke mei ito are aaiguod. Yn it midden 
fan de oven goudbrun en gear bakke. 
Lekker ite!  
Alien de Beer 
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PAADWIZER 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma (contactpersoon) 
*Alleen tijdens openingsuren 

241744 
241486* 

Wrâldwizer  241530 

Protestantse Gemeente Sj. Faber  06-22464931 

It Koetshûs Jacqueline Solle 
Jackysolle15@gmail.com 

06-12885604  

U.D.I. Sanne Faber 06-22676016 

Drumband U.D.I. P. de Boer 241230 

De Lytse Wrâld Afke Jongeling 241918 

Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 

Gymfer. S.S.S. Anneke Swart 06-42131590 

Iisferiening H. Zijlstra 241313 

Jeugdhonk ’t Terpke jhoosternijkerk@gmail.com  

Doarpsklaverjassen J. Bergmans 241754 

Klaverjasclub  
Nocht en Wille 

G. Cuperus 241686 

Keatsferiening  
De Trije Doarpen 

Anja Bandstra 
h.j.bandstra@knid.nl 

241541 

De Bûnte Flinters Bettina Weidenaar 06-25595228 

Ropta Boys J.A. Wijma 241574 

OCOO Hinke Elzinga 701967 

Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 

Dartclub Easternijtsjerk Siemen Weidenaar 06-18150569 

De Laatste Eer W. Elzinga (1e bode) 
watse@uitvaartzorgelzinga.nl 
G. Post-de Boer (2e bode) 

06-51640661  
06-50855011 
of 241816 

Koersbalvereniging ON W.Dijkstra 241690 

Burenhulpdienst  A. Kuiper-Wijtsma 241384 

Easternijtsjerk Events easternijtsjerkevents@gmail.com  

Wijkagent  
Harry van der Laan 

harry.van.der.laan@politie.nl 0900-8844 

Nijtsjerk--------------------------------------------------------------www.oosternijkerk.com 
Skoalle---------------------------------------------------------- www.wraldwizer-arlanta.nl 
Ropta Boys----------------------------------------------------------------www.roptaboys.nl 
Protestantse Gemeente Easternijtsjerk----------------------ww.pg-oosternijkerk.nl 
Keatsferiening de trije doarpen--------------------------------- kfdetrijedoarpen.com    

mailto:jhoosternijkerk@gmail.com
mailto:harry.van.der.laan@politie.nl
http://www.mijnschool.nl/
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AGENDA 

 
 

Juli 

7 juli    Keatsen  

8 juli    Simmerkonsert U.D.I 

14 juli     Strjittekeatsen  

15 juli    Keatsen 

29 juli         Keatsen 

 

 

Augustus 

4 augustus    Keatsen 

5 augustus    Easternijtsjerk Beach 

26 augustus   Dorpsbarbecue 

 

 

September 

20 september  Inleveren kopij doarpsskille 

30 september Doarpskille 206 komt uit  

 
 
 
 
 


